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In het voorjaar van 2017 maakten wij een fietstocht en kwamen in Tienhoven terecht. 
In de kerk was een rommelmarkt..dat troffen wij,want wij zijn gek op rommelmarkten. 
Het oog viel al gauw op een klein zwart kacheltje wat op de stoep stond. 
Mijn man was er al snel verliefd op en helemaal toen een medewerker iets over de geschiedenis van 
het kacheltje kon vertellen. 
Wij hebben begrepen dat het kacheltje in de oorlog is gemaakt en gebruikt is door mensen die in de 
kerk van Tienhoven zaten ondergedoken. 
Ja dan krijgt zo’n kacheltje een verhaal en dat sprak zeer tot de verbeelding. 
Wij hebben het kacheltje gekocht en vervolgden onze fietstocht met het kacheltje in de fietstas. 
Het kacheltje is echt heel ingenieus gemaakt en het werkt prima. 
Nu doet het dienst tijdens vakanties en survival om op te koken of bij warm te blijven. 
Dit wilden wij jullie gewoon even laten weten..wij houden het kacheltje in ere hoor en denken nog 
vaak terug aan ons fietstochtje door Tienhoven. 



 
Sipke & Meintsje Visser, 
Friesland. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


